
Het recht om te sterven in eigen regie zou een grondrecht moeten zijn.  

Van alle euthanasie aanvragen per jaar krijgt 1/3e NEE te horen van hun arts. 

3000 maal een slecht nieuws gesprek : u lijdt niet genoeg of uw situatie is niet 

uitzichtloos genoeg. En de politiek doet niets.  

Wij als Steungroep Dappere Burgers eisen sámen met de CLW: 

Dat mensen mogen sterven in autonomie: 1. op hun eigen gekozen moment 2. 

onder hun eigen regie 3. op een humane wijze 4. In aanwezigheid van hun geliefde 

zónder dat deze gecriminaliseerd wordt. 

Driekwart van de bevolking wil meer eigen regie en beslissingsbevoegdheid over 

het levenseinde en de politiek negeert dit. 

1900 mensen voelen zich daardoor genoodzaakt hun leven op gruwelijke en 

eenzame wijze te beëindigen. 

Iedere dag sterven er vijf mensen door trein, flatgebouw, touw of andere gruwelijke 

methode. 365 maal per jaar! 



En als dan uit de samenleving zélf een humaan en legaal levenseindemiddel naar 

voren komt?. Dan blokkeert de overheid dat door een herenakkoord met de 

groothandel. En straft de dapperen die het hebben geleverd als misdadigers. 

1900 mensen per jaar voelen zich genoodzaakt te kiezen voor een eenzame dood.  

Door een wetsartikel uit 1886. Zonder hun 1. Partner , 2. Kind of 3. goede vriend. 

Die lopen namelijk het risico als verdachte voor hulp bij zelfdoding te worden 

vervolgd.  

Daarom heeft de Steungroep Dappere Burgers buddy’s.  

1.   De buddy biedt ondersteuning vóór en tijdens de zelfdoding. 

2.   De buddy biedt expertise zodanig dat de naaste géén strafrechtelijke                     
vervolging hoeft te vrezen! 

Op naar autonomie én humaniteit bij het levenseinde! 

Dat is óók het doel van Wim van Dijk. Één van de dapperen die zijn nek uitstak en 

hier in de beklaagdenbank zit : Wim van Dijk. Laten wij hem steunen! 


