
Wat vindt de samenleving?
De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken geweest door linkse en rechtse kranten en media. 
Tussen de 77% en 88% van de Nederlandse bevolking zegt: ik wil meer zeggenschap en 
beslissingsbevoegdheid over mijn levenseinde.

Bij 40.000 handtekeningen wordt Het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Dan kan 
Nederland een land zijn waarin mensen zélf mogen bepalen hoe ze hun leven willen afronden Met 
respect, begeleiding en zorgvuldigheid. De teller staat nu op 29.745

Hulp bij zelfdoding is een mensenrecht!

TEKEN VOOR 
LEVENSEINDE REGIE!Wij roepen je op om te tekenen! Bedankt!

Zet je digitale handtekening



•	 In Nederland is hulp bij zelfdoding 
strafbaar, zelfs voor de arts, tenzij deze 
zich houdt aan de strikte voorwaarden in 
de euthanasiewet.

•	 CLW zegt: Ook mensen die niet ziek zijn, 
maar hun leven “voltooid” vinden, of 
anderszins lijden aan hel leven moeten op 
een veilige en waardige manier zelf kunnen 
beslissen wanneer en hoe ze sterven. 
Voorwaarde is wel dat zij wilsbekwaam en 
ouderdan 18 jaar zijn.

•	 Wij willen dat er legale, humane 
middelen beschikbaar komen, zonder dat                          
helpers strafbaar zijn.

Wat willen de CLW en de individuele eisers 
bereiken?
•	 Erkenning dat zelfbeschikking over het 

levenseinde een fundamenteel recht is.
•	 Wettelijke aanpassing zodat wilsbekwame 

volwassenen toegang krijgen tot veilige 
middelen, zonder straf voor henzelf of hun 
helpers.

De rechtszaak raakt aan grote vragen 
over vrijheid, autonomie en waardigheid. 
Voorstanders zien het als een mensenrecht; 
tegenstanders vrezen misbruik of druk op 
kwetsbare mensen. De uitkomst kan grote 
invloed hebben op hoe Nederland met het 
levenseinde omgaat.

De kern van de rechtszaak tegen de Nederlandse staat

In Nederland zijn er twee grote groepen die 
geraakt worden door het huidige verbod op 
hulp bij zelfdoding:

Eerste groep: De 2.000 mensen per jaar die 
hun toevlucht nemen tot een vaak eenzame 
en gruwelijke zelfdoding. Gemiddeld springt er 
elke twee dagen iemand voor de trein. Deze 
aantallen zijn al decennia onveranderd.

Tweede groep: De vele ouderen en andere 
mensen met een weloverwogen stervenswens, 
die niet ziek of suïcidaal zijn, maar wél 
verlangen naar een waardig en menselijk 

afscheid – in nabijheid van hun dierbaren. Zij 
worden nu gedwongen door te leven zonder 
perspectief, omdat liefdevolle hulp strafbaar is.

Steungroep Dappere Burgers (SDB) en 
Coöperatie Laatste Wil (CLW) pleiten 
voor betere bescherming van kwetsbaren, 
én voor ruimte voor wilsbekwame mensen 
om menswaardig te sterven. Het taboe op 
liefdevolle hulp moet doorbroken worden.
Dat begint met aanpassing van de strafwet, 
zodat hulp bij een waardig levenseinde niet 
langer strafbaar is.

Waarom deze confronterende slogan op het station?
Hulp bij zelfdoding uit het wetboek van strafrecht

Ontworpen door de Stichting Levenseinde Regie (SLR)
De SLR wil dat mensen zelf mogen kiezen om hun leven op een waardige manier te beëindigen, 
ook als ze niet ziek zijn. Bijvoorbeeld omdat ze hun leven als ‘voltooid’ ervaren. Daarvoor heeft 
SLR een wetsvoorstel opgesteld.

Wat staat er in het wetsvoorstel?
•	 Zelfbeschikking voor iedere     

wilsbekwame volwassene
•	 Begeleiding door speciaal opgeleide 

‘Levenseindebegeleiders. Deze 
professionals controleren of het besluit 
echt vrijwillig en weloverwogen genomen 

is. Zij zijn arts, psychiater, psycholoog, of 
gespecialiseerd verpleegkundige.

•	 Zorgvuldige procedure Meerdere 
gesprekken over het besluit. -                       
Tijd voor bedenktijd - Controle of er geen 
druk van buitenaf is.

Kan dit niet anders? 
Jazéker: een alternatief voor de euthanasiewet!

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) en 29 individuele Nederlanders hebben de Staat 
aangeklaagd, omdat zij vinden dat de huidige wetgeving hen onterecht belemmert om zelf 
te beslissen over hun levenseinde.

De CLW + 29 eisers zeggen:
Zelfbeschikking is een mensenrecht: wilsbekwame 
volwassenen moeten hun levenseinde 
kunnen kiezen, ook zonder medische reden. 
Weloverwogen en in overleg met hun geliefden

Euthanasiewet voldoet niet: veel mensen vallen uit 
de boot: zij hebben geen medische aandoening & 
de arts beslist. Niet de persoon zelf.

Onnodig lijden en gevaarlijke zelfdodingen: Legale 
middelen bieden veiligheid en voorkomen trauma.

Recht op autonomie: Internationale verdragen, 
zoals art. 8 EVRM* steunen dit recht op 
autonomie. Ook mensen met een ‘voltooid 
leven’ verdienen toegang tot een humaan 
stervensmiddel. * Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens

De Nederlandse staat 
zegt:
Kwetsbaren beschermen – Een 
verbod voorkomt druk of overhaaste 
keuzes.

Euthanasiewet volstaat – Artsen 
kunnen al helpen bij uitzichtloos 
medisch lijden.

Risico op misbruik – Legalisering kan 
leiden tot ongewenste druk.

Mensenrechten – Volgens de Staat 
weegt bescherming van leven 
zwaarder dan zelfbeschikking & 
recht op autonomie.


